


Winter in Noorwegen
Een van de redenen waarom we het zo fijn 
vinden om in Noorwegen te wonen, is dat we 
hier echt winter hebben. Behalve de 
mogelijkheid om te gaan langlaufen en heerlijk 
buiten te spelen in de sneeuw, levert het ook 
heel veel mooie plaatjes op. 



Afscheid van Marretje
In januari overleed Albert's moeder, Marretje Verhagen 
Baauw. We koesteren vele mooie en dankbare 
herinneringen aan een lang leven. Ze was een van onze 
trouwste bezoekers in Noorwegen, en genoot van de vele 
foto’s die we stuurden. Bijna wekelijks denken we nog 
steeds “even een fotootje aan ma sturen”.



Albert’s werk
Albert heeft het erg naar zijn zin als directeur voor 
gezondheid en welzijn in de gemeente Melhus. 
Omdat de gemeente Melhus in 2022 een prijs heeft 
gewonnen voor goede ouderenzorg, heeft hij na een 
serie uitzendingen op de nationale TV in 2023 over 
misstanden in de ouderenzorg in Noorwegen veel 
presentaties gegeven over hoe Melhus ouderenzorg 
organiseert. Er was zelfs belangstelling van een 
aantal ministers die op bezoek kwamen 

Foto onderschrift



Met de camper Noorwegen verkennen
Dit jaar hebben we heerlijk genoten van 
onze nieuwe camper! In Noorwegen kun 
je vrij kamperen in de natuur, en dat 
hebben we volop benut Mooie 
plekjes, mooie wandelingen, mooie 
uitzichten… Wat wil je nog meer?



Bea’s werk
Ook Bea heeft een druk jaar op het werk achter de rug. Ze 
was in Manchester (UK), Omaha (USA) en Oslo voor drie 
internationale congressen. Vooral Omaha was leuk omdat 
ze daar de Barry T. Bates Lecturer was, waar ze een plak 
voor ontving en ere-vermelding op de Wall of Fame 

Met haar monster EU-
project Mobilise-D maakt 
ze nog steeds flink wat 
overuren – en meerdere 
reizen: een consortium 
bijeenkomst in Leuven 
(België) en zowel de 
organisatie als de opening 
van een succesvolle 
Summer School in 
Bertinoro (Italië).

Omaha

Oslo

Manchester

Gloria Gaynor’s “I will survive”

Tijdens het slotfeest maakte 
ze (spontaan) haar debuut 
als coverband zangeres – tot 
grote verrassing van de 
studenten. “We want more” 

Leuven



Galapagos eilanden
Omdat we allebei 60 werden dit jaar, hebben we 
onszelf getrakteerd op een vakantie naar Zuid-
Amerika. We begonnen met 10 dagen varen rond 
de Galapagos eilanden op een luxe jacht. 
Wandelen, kajakken, snorkelen en dieren kijken…



Magisch Machu Picchu
Het tweede deel van de 
vakantie brachten we door in 
Peru, waar we onder andere 
Machu Picchu bezochten.



Noorderlicht
Ook dit jaar hebben we veel noorderlicht 
gezien, gewoon boven ons huis 
En ook een keer vanuit het vliegtuig, dat 
was echt fantastisch. Het blijft een 
intrigerend natuurverschijnsel, waar we 
niet genoeg van kunnen krijgen!
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