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Lieve familie en vrienden,

Juli is dé vakantiemaand in Noorwegen, en ook 
wij hadden deze maand heerlijk vrij.

Het weer werkte goed mee, en tot aan Albert’s 
tweede operatie deze zomer waren we bijna 

iedere dag aan de wandel in Bymarka.

Ook hebben we veel kunnen barbecuen
‘s avonds, naast iedere week een bezoekje aan 

een van onze vaste restaurants.

Op de valreep van de maand hebben we een 
dagje heerlijk rondgevaren op het Trondheim 

fjord met een goede vriend.

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.



Oogst van “eigen” grond
We hebben al jaren frambozen- en 
bessenstruiken rond het huis staan, waar 
we ijverig van plukken als de bessen rijp 
zijn. Dit jaar hebben we ook zwarte 
bessen en aalbessen, en zowaar wilde 
aardbeien uit eigen tuin. Nog geen grote 
oogst, maar dat gaat vast komen ☺



Weer een operatie
Nog geen drie weken na zijn schouderoperatie 
lag Albert weer op de operatietafel . Dit keer 
voor een lang verwachte ingreep (ablatie) om 
zijn hartritmestoornis te verhelpen. De ingreep 
duurde ruim 3 uur, onder lokale verdoving. 
Daarna een nacht aan de hartbewaking voor hij 
weer naar huis mocht, en daar 10 dagen rustig 
aan doen. Inmiddels is hij weer op de been ☺

6 uur plat liggen na de ingreep

Via de liesslagaders naar het hart…
(foto uit brochure van het ziekenhuis)



In en rond het huis
Omdat Albert vanwege zijn operaties beperkt 
was en het vooral rustig aan moest doen, 
kwam veel van het werk in en rond het huis 
deze maand op Beatrix neer.

Maaien met de nieuwe grasmaaier ☺

Revalideren en verwend worden

De nieuwe grill-chef

De seringenboom snoeien



Bloemenpracht
Ook deze maand konden we dankzij het 
prachtige zomerweer genieten van alle 
bloeiende planten en struiken in onze tuin.



Fijnsmakerij
Uiteraard was er ook deze maand tijd voor 
culinair genieten. We brachten samen met 
Menno en Ingrid een bezoek aan een voor ons 
nieuw restaurant, Robust, en bezochten 
uiteraard ook de oude vertrouwde 
restaurants. Op deze pagina wat foto’s om in 
ieder geval de sfeer te kunnen proeven.



Beestjes – ook in juli
Ook in juli hadden we regelmatig dieren op 
bezoek in onze tuin. Deze maand hebben 
we zelfs elanden gezien vlak bij het huis, 
iets wat nog we nog nooit eerder hebben 
meegemaakt. Op een van de warmste 
dagen benutte een van deze elanden de 
gelegenheid voor een koel bad in het 
meertje vlak achter ons huis.

Broertje (boven) en 
badderend zusje (onder)???



Olavsfest
Ieder jaar is eind juli-begin augustus het Olavs feest, 
met een week lang allerlei happenings en veel 
mooie muziek. Dit jaar waren we weer van de partij, 
met een prachtig concert van de Barokksolistene
met hun 'Alehouse sessions'. Ongelofelijk leuk :-)

Vol verwachting klopt ons hart ...

Het hele festijn eindigde met 
een bar-fight in slow-motion, 
ongelofelijk knap gedaan :-)

Imponerend viool duel

De bar sfeer was goed neergezet

Even afgeleid met zijn allen door wat 'ongedierte'



De paden in …
Dat we (nog) niet konden reizen was dankzij 
het mooie weer geen enkel probleem ☺
We hebben op een paar dagen na iedere 
dag heerlijk gewandeld in Bymarka, het 
natuurgebied dat aan ons huis grenst.

Een onverwachte ontmoeting met Magne ☺

Noodzakelijke verkoeling in Leirsjøen ☺

Uitzicht over Lianvatnet, met de stad op de achtergrond



… het water op
Met Hroar maakten we een leuke 
boottocht op het Trondheim fjord ☺

De mannen in de coupé, Bea 
prinsheerlijk voor op de boeg



En verder...
... nam Kristin, 12 jaar lang een erg gewaar-
deerde (PhD) student en medewerker van 
Bea in veel projecten, afscheid van NTNU ...

Vergeet-me-niet cadeautjes van Trondheim

... is Albert druk 
in de weer met 
zijn schouder-
oefeningen, in 
onze eigen 
trainingsruimte 
in de kelder

... hadden we een genoeglijke avond bij onze 
vrienden Hroar en Jorid, en een week later een 
gezellige barbecue met hen bij ons thuis ...

... hangen de 
bomen na de 
pollenexplosie 
van de 
afgelopen 
maand vol met 
enorm grote 
dennenappels

Proost en bon voyage naar Oslo


