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Lieve familie en vrienden,

Oktober was een drukke maand voor ons 
allebei op het werk, maar we hadden gelukkig 
ook tijd om een weekje herfstvakantie door te 
brengen bij onze familie in Nederland. Verder 
hadden we bezoek van Maartien en Anco, en 

genoten we van verschillende culturele en 
culinaire hoogtepunten.

Het wordt al weer vroeg donker in Trondheim, 
maar dat brengt wel met zich mee dat we een 

aantal keren konden genieten van prachtig 
noorderlicht boven Trondheim. Dit keer voor 

het eerst ook mèt ons bezoek 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.



Werk
Bea’s baas, collega en vriendin Jorunn werd 60 deze 
maand, en daar stonden we uitgebreid bij stil met een 
seminar overdag en diner ‘s avonds bij To rom og kjøkken.

Rolf en Olav, Jorunn’s mentoren, 
collega’s en vrienden, kwamen 

over uit Bergen om gastlezingen 
te geven op het seminar. 

Verwend met een nieuw 
schapenvelletje

Albert had een aantal 
seminars over de 

ontwikkelingen in de 
gezondheidszorg met 

collega’s uit de provincie. 
Met de commissie voor 

gezondheid, opleiding en 
cultuur bezocht hij de 

plaatselijke bibliotheek.



Culinair en cultureel
Met de Chaine des Rotisseurs hadden we 
een heerlijke avond bij Fagn, een van de 
drie Michelin-restaurants in Trondheim.

TSO had deze maand 
een wel heel 

bijzondere uitvoering 
van de opera 

“Carmina Burana” op 
het programma: in 

het plaatselijke 
zwembad. Een erg 
leuke ervaring om 
mee te maken 



Herfstvakantie in Nederland
De herfstvakantie brachten we in Nederland 
door. Eerst een paar dagen bij Albert’s ouders 
in Brouwershaven, daarna bij Bea’s moeder in 
Gemert. Het was erg fijn om eindelijk weer bij 
onze families te kunnen zijn!



Bezoek uit Nederland
Tegelijk met Bea kwamen ook haar broer Maartien en 
vriendin Anco mee naar Noorwegen voor een weekje 
vakantie. Helaas prutweer, maar dat mocht de pret niet 
drukken. De stad werd bezocht en ook onze favoriete 
berghut Grønlia, ondanks regen en sneeuw.

Opdrogen in Grønlia, samen met Magne en Susan

Uiteraard mocht een bezoek aan één van 
onze favoriete restaurants in de stad niet
ontbreken in deze week: Spontan vinbar.



Noorderlicht
De avond dat Albert terug kwam, was er erg 
mooi noorderlicht te zien boven Trondheim, 
recht vanuit ons zolderraam We hebben het 
al vaker gezien, maar het blijft een fascinerend 
en betoverend natuurverschijnsel, waar we 
geen genoeg van kunnen krijgen.



En verder...
... had TSO deze maand een 
concert in het teken van de 
Oscars, met muziek van bekende 
en minder bekende films ...

... is Trondheim echt in de 
herfstsfeer gekomen. Dat geeft 
uiteraard wel mooie plaatjes ...

... heeft Albert ongeveer 350 
bloembollen geplant. Nu maar 
hopen dat de hertjes ze niet 
opgraven en opeten  ...
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