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Lieve familie en vrienden,

November was dit jaar een fantastische 
maand. Om te beginnen hadden we de hele 
maand een lang-uitgestelde zomervakantie. 

Het eerste weekend waren we een 
bliksembezoek in Nederland om drie

‘ronde’ verjaardagen te vieren.
Daarna een paar dagen thuis om onze grote 

reis naar Zuid-Amerika voor te bereiden. Daar 
hadden we 3 geweldige weken op de 

Galapagos eilanden in Ecuador en Machu
Picchu in Peru.

Geniet van onze foto’s!

Liefs uit Noorwegen, 

Albert & Beatrix.



Weekend Nederland
Het eerste weekend van november brachten 
we een bliksembezoek aan Nederland voor 
maar liefst 3 ronde verjaardagen. Theo werd 
90, wat hij vierde met een groot feest.

De familie met de voetjes van de vloer

Verder werden we allebei 60 
deze maand en ook dat werd 
gevierd – zij het op 'n wat 
kleinere schaal. Bea kreeg wat 
familieleden over de vloer in 
Gemert voor koffie met 
gebak, terwijl we Albert's
verjaardag wat uitgebreider 
vierden in Brouwershaven.



Quito - Ecuador
De eerste dagen van onze uitgestelde zomervakantie 
brachten we door in Quito, de hoofdstad van Ecuador. 
Heerlijk met zijn tweeën acclimatiseren voor we ons 
aansloten bij het reisgezelschap voor de komende weken.

Schommelen op 3800 m hoogte
Handstand op de evenaar

Deze roofvogel trok 
zich duidelijk niets 

van ons aan 

Beatrix vierde in Quito haar 60ste verjaardag. Het hotel 
had als verrassing fruit in chocolade, en zorgde voor een

feestelijke ontvangst in het restaurant 



Galapagos eilanden
10 dagen varen rond de Galapagos eilanden op 
een luxe jacht, hoe heerlijk is dat! Wandelen, 
kajakken, snorkelen en dieren kijken…



Galapagos eilanden
Omdat één bladzijde te weinig is 

Getuige van de geboorte van een zeeleeuwtje

Na iedere activiteit werden we 
verwend met een hapje en een sapje



Giant Tortoise camp
We brachten ook een nacht door in 
een tortoise-camp, waar we in een 
boomhut sliepen met uitzicht op de 
reuzen-schildpadden.

Tortoises having fun

Ze zijn echt groot!

Koffie-tasting bij een ecologische 
koffieplantage

De schildpadden gebruikten onze boomhut 
als parkeerplaats voor de nacht

Overal schildpadden 



The Sacred Valley
De eerste dagen in Peru reisden 
we rond in “The Sacred Valley”.

Gegrilde marmot

Gegrild varken

7-gangen lunch

Bezoek bij een ecologische maisboer

Lopertje uitzoeken

5-sterren veldkeuken en -restaurant



Machu Picchu
We brachten ook een tweedaags bezoek aan Machu Picchu. 
De eerste dag dwaalden we door de ruïnes, de dag erna 
beklommen we met een lokale gids Wayna Picchu, de berg die 
achter de ruïnes ligt. Ondanks het eigenlijk kleine 
hoogteverschil een behoorlijk inspannende maar mooie tocht!

WOW



Cusco
De laatste dagen van onze vakantie 
brachten we door in Cusco, een 
heerlijke stad met een mengeling 
van Inca- en koloniale architectuur.
We bezochten verschillende musea 
en dwaalden rond door het oude 
gedeelte van de stad, waar ook ons 
hotel was. En ja, we kochten ook wat 
souvenirs als herinnering aan een 
fantastisch mooie reis 

12-hoekige steen uit de Inca-tijd

Sacsayhuaman – een van de Inca-heiligdommen



En verder...
... vonden we ook nog plaats 
voor een TSO concert ...

... heftig noorderlicht boven de stad en 
boven ons huis...

... en een enkel beestje in de tuin

... een Grand Diner van de Chaîne ...
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