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Lieve familie en vrienden,

In juli gaan de Noren massaal op vakantie en 
staat het land 4 weken lang nagenoeg even 

stil. Maar onze 'zomervakantie' is pas in 
november, dus wij hebben gewoon 

doorgewerkt deze maand. 

Gelukkig hadden we de meeste 
weekenden vrij en konden we heerlijk 

op pad met onze camper.

Menno was ook weer even 'thuis' op 
Flatåstoppen, en ook culinair viel er weer

veel te genieten deze maand.

Liefs uit Noorwegen, 

Albert & Beatrix.



Met de camper naar het noorden (1)
Het eerste weekend van juli namen we 
een lang weekend vrij en zijn we met de 
camper op pad geweest. In Noorwegen 
mag je “vrij kamperen”, en daar hebben 
we dankbaar gebruik van gemaakt 

De volgende dag reden we naar Røyrvik, een 
klein plaatsje verder in het binnenland, waar we 
aan een meertje stonden in een berggebied. De 
laatste nacht tenslotte iets meer naar het zuiden 
aan een meer in de bossen bij Namdal.

We begonnen bij de Helgeland-kust, een 
flink eind ten noorden van Trondheim. Een 
heerlijk plekje gevonden aan het strand, 
dus moest er gezwommen worden, hoe 
koud het water ook was 



Met de camper naar het noorden (2)
Op zondag reden we op ons gemak 
weer naar huis. Onderweg bezochten 
we Steinkjer en kon Beatrix plaats 
nemen op de grootste tuinstoel ter 
wereld. We stopten ook in Stjørdal, 
waar we Steinvikholmen bezochten. 
Het prachtige weer zorgde er voor 
dat we daar heerlijk in het zonnetje 
konden barbecueën.  



Culinair genieten
Lekker eten blijft een van onze grootste hobby's, graag in 
goed gezelschap . Ook deze maand waren we weer een 
aantal keren “uit”, bij To rom og kjøkken, Spontan, Frida en 
Raus. Maar we hebben ook heerlijk thuis gebarbecued 



Met de camper naar Gjøra, Sunndal
Midden juli hadden we een heerlijk weekend met 
de camper in Sunndal. We maakten een tocht naar 
Ekkertind en stonden op de rand van de klif, met 
uitzicht bijna 1000 meter recht naar beneden. De 
dag erna bezochten we de watervallen bij Åmotan
– dit keer wel alle vier. Fantastisch!

Foto onderschrift



Bea's werk
Met de meeste collega's op vakantie had 
Bea eigenlijk verwacht dat ze in juli een 
rustige werkmaand zou hebben. Die 
vlieger ging helaas niet op. Haar EU-
project Mobilise-D gaat zijn laatste jaar 
in en het is drukker dan ooit. Zucht...

Bea heeft een heel team dat meewerkt aan 
Mobilise-D. Zo pal voor de zomervakantie was 
een mooie aanleiding om iedereen weer eens 
thuis uit te nodigen voor een gezellige avond. En 
om het ook voor Bea zelf ontspannen te houden 
had ze catering besteld bij To rom og kjøkken

Albert’s werk
Met de meeste collega´s op vakantie was het 
voor Albert wel een rustigere maand. Hij was 
de enige van het managementteam op het 
werk in de vakantieperiode, en was daarmee 
fungerende gemeentesecretaris. Daarmee 
kwamen er een meerdere aardige zaken op 
zijn bordje terecht 

Lege vergaderzalen in de vakantieperiode…



Met de camper naar Ertvåg
Eind juli reden we met de camper 
naar Ertvåg en Aure. We konden 
heerlijk vrij kamperen en genoten 
van een weekend in de natuur 
Op de terugweg maakten we een 
korte toptur in Krokstadøra, waar we 
een enorme hoeveelheid multe
(moerasbessen) vonden. Die 
moesten natuurlijk geplukt worden!



Bea in Nederland
Bea moest eind juli naar Italië voor haar werk, 
en dat was een mooie aanleiding voor ons 
allebei om er een weekend in Nederland aan 
te koppelen – ieder voor zich. Bea bezocht 
Esther & Pitt in Amsterdam. Vrijdagavond 
moest er eerst flink bij gekletst worden, met 
daarna een heerlijke Indische maaltijd bij Pitt.

Heerlijk genieten bij Chocolaterie Pompadour

Zaterdag gingen Esther & Bea de stad in voor 
een flinke shopping ronde. Eigenlijk moest Bea 
een nieuwe lange jurk hebben, maar dat lukte 
niet. Heel veel andere dingen wel 

Rondje langs de Amsterdamse grachten

Een kort-maar-krachtig weekend sloten we af in 
stijl met een gezellige avond bij Brasserie Keyzer 
met zijn drieën. Heerlijk gegeten daar



Albert in Nederland
Albert bracht datzelfde weekend een aantal dagen door bij zijn vader in Brouwershaven. 
Heel fijn om eindelijk weer eens samen te zijn en tijd voor elkaar te hebben. 

Op de terugweg vloog Albert in zonsondergang over Trondheim. 
Dat leverde een prachtig plaatje op van hoe wij wonen 



En verder...
... hebben we voor het 
eerst in ons leven een 
baby-elandje gezien. Heel 
bijzonder. Het beestje 
kwam nauwelijks boven 
het struikgewas uit 

... staat het langs onze oprit 
bomvol met wilde 

aardbeitjes, heerlijk  ...

... heeft Bea jaren geleden 
een jasmijn plantje vooraan 
bij de oprit in de tuin gezet. 
Het groeit tergend langzaam 

– maar is inmiddels wel 
groot genoeg voor een paar 

bloemetjes ...

... ook de klimhortensia 
krijgt langzaamaan een 
formaat waarbij het een 

beetje gaat bloeien ...

Moeders


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10

